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JOUW VONK

Je hebt vast wel eens gehoord van de WHY van Simon
Sinek. Het idee dat het niet draait om wat je doet, maar
om waarom je het doet. Leuk verhaal — en wereldwijd
goed verkocht. Maar eerlijk? De WHY voelt voor mij als
een verantwoording. Alsof je een plan moet hebben om
indruk te maken.

Even eerlijk: zei Martin Luther King ooit “| have a plan”?
Nee toch? Hij zei: “| have a dream.” En laat dat nu
precies zijn waar het écht mee begint: met een
WAUW.

Dat hoorde ik ooit Jan van Setten zeggen in een van zijn
altijd scherpe, geestige presentaties. Het was een bijzin,
bijna terloops. Maar het was voor mij de vonk. De kriebel
in mijn buik. Die onverklaarbare klik in mijn hoofd. Dat
was de missing link in mijn zoektocht naar mijn
missiestatement. Naar mijn richting.

Veel ondernemers begonnen ooit met een krankzinnig
idee. Een brainwave. Een visioen. Niet omdat ze een

rationeel plan zaten uit te werken, maar omdat er iets

keihard binnenkwam.

Dat ene moment waarop je denkt:

“Ja! Dit is het!”

Je ziet het voor je. Je kunt het bijna aanraken. Het voelt
als een oerknal: de geboorte van een idee dat uitgroeit
tot een product, een bedrijf of zelfs een beweging. Het is
magie. Al die losse verbindingen in je hoofd vallen
ineens samen.
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Dat moment noem ik: de WAUW.
Wat is een WAUW?

“De WAUW is een gedachte die spontaan ontstaat en
gepaard gaat met een inzicht.”

Het is de vonk die een kettingreactie start. Het gevoel
dat alles in beweging zet. Het moment waarop hoofd en
hart tegelijk ‘JA’ zeggen.

Een paar WAUW-verhalen

Het verhaal van Mark

Als kind wilde ik bergbeklimmer worden. Rugzak
gekocht, boeken verslonden over de Himalaya, helemaal
klaar om mijn vlag op elke top te planten.

Tot ik tijdens een wandeltocht verdwaalde op een heuvel
van precies 200 meter hoog. Een wildvreemde moest
me de weg terug wijzen.

“Misschien toch iets met minder hoogtemeters?” grapte
mijn vriend. Oeps. Niet mijn roeping.

Maar weet je wat? Dat avontuur gaf me richting.

Ik ontdekte dat ik liever met mensen metaforische
bergen beklim.

Bam, een nieuw pad werd geboren.

Het verhaal van Judith

Ik deed VWO, daarna HEAO Bedrijfseconomie.
Pensioenadviseur wilde ik worden. Serieus!

En dus begon ik aan de opleiding tot actuaris. Ik was er
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goed in. Maar vond het vreselijk.

Toen maar financieel consultant. Ook dat paste niet.
Bij een reorganisatie werd ik ontslagen.

“Je zegt al maanden dat je het niet leuk vindt,” zeiden
ze. Tja, logisch.

Ik was 24, werkloos, en voor het eerst in mijn leven
stelde ik mezelf de vraag:

“Wat wil ik?”

Ik kreeg een coach. Na een paar gesprekken merkte ik
aan alles:

Ik weet niet wat jij doet, maar dat wil ik ook kunnen.
Bam, een nieuw pad werd geboren.

Ik begon met NLP en wil sindsdien niets anders meer
doen.
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